Degene waar je voor zorgde, is overleden. Wat nu? Je hebt veel
tijd besteed aan het zorgen voor je naaste. Nu is er een andere
tijd aangebroken. Naast het rouwen komt er ook ruimte voor
andere dingen. Maar waar begin je als je alleen bent?



Cursus ‘Na het
mantelzorgen’.

In deze cursus lopen we samen een stukje op de weg van loslaten en
zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Er is aandacht voor het verlies,
maar ook voor het herontdekken van jezelf in het licht van de nieuwe
situatie. Zo kun je ontdekken hoe je jouw dag en tijd (zinvol) kunt
invullen en welke activiteiten jou energie geven. Je ontmoet mensen
met een vergelijkbare situatie.
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